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pakkers, het geschenk bij de Kinderboekweek. 
‘Het gaat over Nevin, die achter haar computer zit 
vastgeplakt. Haar vader vindt dat maar niks en 
stuurt haar naar buiten. Zonder telefoon. Nevin 
is woest: zij geen telefoon? Dan pa niet naar die 
voetbalwedstrijd, en ze grist de autosleutel mee. 
Alleen, de sleutel valt in een put. Paniek! En ineens 
komt er een handje uit die put… Da’s het begin van 
een groot avontuur waarbij Nevin ontdekt dat de 
mensen van wie je dat het minst verwacht, het 
behulpzaamst zijn.’
Ook Schatpakkers wordt geïllustreerd door Linde 

Faas. ‘In het begin schreef ik en 
was zij louter illustrator, maar 
we hebben echt een gouden 
klik. We houden elkaar nu 
tijdens het maakproces steeds 
op de hoogte.’

Koolwijk debuteerde in 2012. 
‘Vijf jaar daarvoor begon ik me 
te interesseren voor schrijven. 
Ik ging oefenen, volgde cursus-
sen en deed mee aan verhalen-
wedstrijden.’ In 2009 won hij 
zo’n wedstrijd. ‘Toen besloot ik: 
ik wil een kinderboek schrijven. 
Dat werd Vlo en Stiekel, een 
boek over pesten.’ Uitgeverij 

Met de indrukwekkende boeken Gozert en Gozert en Gozert Luna maakte 
PIETER KOOLWIJK naam in de kinderliteratuur. Dit jaar schrij�  
hij het Kinderboekenweekgeschenk, maar eerst brengt hij nog een 
prentenboek uit, over een inktvlek die een eigen leven gaat leiden.
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‘Foutje? Echt niet! ontstond nadat iemand inkt 
morste op een gloednieuw vel papier,’ zegt Pieter 
Koolwijk (49). ‘Die persoon, een illustrator, vond 
dat vervelend, maar ik vond juist dat je daar nog 
van alles mee kon. Met de illustrator van mijn 
boeken, Linde Faas, besprak ik of het niet leuk zou 
zijn er een prentenboek van te maken: zij zou er 
immers het meeste werk aan hebben. En zij vond  
het een goed plan. Die inktvlek krijgt steeds een 
nieuwe gedaante, een nieuwe rol in het verhaal. 
Voor mij is het onderliggende thema dat het niet 
hoeft uit te maken hoe je iets begint, omdat je 
daarna nog steeds tot van alles in staat bent.’

Pieter Koolwijk kan het weten: ook zíjn carrière 
begon nogal ‘vlekkerig’. ‘Ik was op de mavo dat 
jongetje dat er altijd uit werd gestuurd. Voordat 
ik begon met schrijven, heb ik duizend-en-een 
baantjes gehad. Ik heb een opleiding gedaan in de 
verpleging, dat was het toch niet, ik heb in fabrieken 
gewerkt, in magazijnen, ik heb bij de douane rond-
gelopen, ben postbode geweest en uiteindelijk ben 
ik in de ict terechtgekomen. Dat werk doe ik nog 
steeds twee dagen in de week. Daarnaast ben ik 
twee dagen per week op stap voor De Schrijvers-
centrale, dan bezoek ik scholen. Schrijven doe ik 
voornamelijk ’s avonds. Het is wel mijn ambitie 
om fulltime auteur te worden.’
Zijn tempo ligt hoog. In oktober verschijnt Schat-

‘ Kinderen met een 
stempeltje lezen 
mijn boeken graag
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mijn boeken graag
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→ Foutje? Echt 
niet! verschijnt 
op 14 mei bij 
uitgeverij 
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